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Jazeker, alweer een nieuwsbrief. 
Zoals ik ooit aangaf: er komt alleen een nieuwsbrief als er iets te melden valt.  En dat is er 
dus.   

Zoals bekend, doen wij als Wuyvenhaerd het alweer enkele jaren zonder 
bewonerscommissie, omdat er niemand opstond om de vorige commissie op te 
volgen. Dit ging helemaal niet verkeerd, waarschijnlijk heb je er niet eens iets van 

gemerkt… 

Onlangs hebben Carine van Bost, Hans Latour en Wilma van 
Rooijen een enquete gehouden en er aandacht voor gevraagd. 
Helaas zonder resultaat. 

Ondertussen dienen zich toch regelmatig zaken aan waar 
‘iemand’ naar moet kijken. Tot nog toe hebben enkele oud-
commissieleden die verantwoordelijkheid genomen. Dat is 
natuurlijk heel prettig voor ons allemaal, maar het klopt niet… 

Uitgaande van het feit dat we het praktisch allemaal prettig vinden dat er hier een AED 
aanwezig is (waar een contract aan hangt), dat er nieuwe vlaggen aangeschaft kunnen 
worden en er mogelijk voor andere gemeenschappelijke zaken geld beschikbaar moet zijn, is 
het ook nodig dat er geld op de bestaande Rabobank-rekening komt. 
Jan Arnold, oud-penningmeester, en Hans Sleven, heeeel oud-voorzitter, wagen nog een 
laatste poging om in elk geval de kosten te kunnen dekken.  

Het is wel heel vaak, dat de 
‘geur’ van mest hierbuiten 
hangt. Ben bang dat ik die 
groene jongens daarom 
strontvliegen noem… sorry…



Bij deze dus een vriendelijk, maar dringend verzoek € 10,00 over te maken op rekening: 
NL80RABO 0325 2096 42, t.n.v. J.T.C.Arnold en J.L.A.Sleven 
Bij onvoldoende deelname krijgt iedereen die geld gestort heeft, dit bedrag terug en wordt 
het AED-contract ontbonden. Eerlijk gezegd vind ik dat geen veilig idee…  Al hopen we het 
niet voor onszelf nodig te hebben, dan doen we het in elk geval  voor eventueel wat 
kwetsbare bewoners of bezoekers. 

En natuurlijk besluit ik dit bericht, met de vraag of er mensen zijn die af en toe wat tijd 

Wist je dat er op onze oprijlaan (heen én terug) maar 30 km per uur mag worden gereden? Wij vinden 
het onvoorstelbaar dat er nog nooit iets is misgegaan, los van wat watervogels die het niet meer kunnen 
navertellen, maar je kunt er op wachten. Achter de muur van de papiercontainerruimte kan zomaar een 
auto verschijnen, of -erger- een van de weinige kinderen die hier soms op hun fietsje rondrijden…

Wist je dat er 14 september een BB (Borrel/Barbecue) op stapel staat.? 
Intussen gaat het volgens het succesvolle principe van: breng mee wat je wil, iets te drinken en eventueel iets 
wat op de barbecue kan. Niks moet, alles mag. Ga je er echt voor, breng dan ook iets mee om te delen. Er is 
intussen een appgroep voor deze activiteit, waar iedereen nog mag aansluiten.  Laat mij maar weten als je 
daar ook bij wil, dan geeft ik het door aan initiatiefneemster Ingrid. 
De bedoeling is vooral een gelegenheid te scheppen om elkaar te ontmoeten, eens bij te praten en elkaar beter 
te leren kennen. Een beetje verbinding en betrokkenheid kan het wonen op Wuyvenhaerd alleen maar ten goed 
komen. 
Wil je gewoon even voor de gezelligheid komen kijken, prima! Je hoeft je niet aan te melden, iedereen is 
welkom. Breng stoel en eventueel een tafeltje mee, maar er zullen ook statafels zijn. 
De precieze plek is nog niet bekend, maar die is niet te missen.  Wat handjes om het een beetje aan te kleden 
zou ook fijn zijn; kom even een uurtje vooraf kijken of je ergens iets kan betekenen.  
We hoeven alleen nog te duimen voor geschikt weer. 
We willen tussen half zes en zes uur beginnen. 
Misschien tot dan!   

Wist je dat het best een leuk karwei is om samen de wilgen aan de oprijlaan netjes te maken? Heel 
plezierige bijkomstigheid was te merken, dat -op een enkele ‘vergissing' na- bijna iedere hondenbezitter er 
merkbaar voor zorgt dat de poep wordt opgeruimd.

Reacties naar Ineke Uphoff, Wuyvenhaerd 1.    inekeroeters@icloud.com


