
WUYVENHAERD

HOE DOEN WE DAT HIER? 

Intussen zijn hier heel wat nieuwe bewoners gearriveerd. Voor hun is het 
handig als ze weten hoe sommige zaken hier op Wuyvenhaerd gaan. Met name 
wat betreft het afvoeren van afval is het voor iedereen én voor de 
afvalstoffendienst fijn, wanneer we het allemaal op de juiste manier doen.                
In de containerruimte waar de bakken met grijze deksels staan, hoort het 
gewone huishoudafval, verpakt in daarvoor bedoelde, afgesloten zakken. 
De bakken worden elke woensdag rond het middaguur geleegd.
In de containerruimte waar de bakken met gele deksels staan, hoort papier en 
karton (lege dozen dienen plat gemaakt te worden om een logische reden…). 
Hier staan ook de glascontainers. Papier wordt meestal dinsdagmiddag 
opgehaald, het glas wisselend. Voor plastic afval zijn er containers bij 
Zwaenenstede, bij De Plus en richting Bokhoven aan de Baronesse van 
Egmondweg. AL HET ANDERE AFVAL hoort naar de milieustraat (vlakbij) te worden gebracht. De 
ophaaldienst verwijdert het uit de bakken en neemt het niet mee. Laat het alsjeblieft niet aan een ander, 
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 SCHEMA VERZORGING  

 CONTAINERRUIMTES

	 Januari huisnummer	   8 t/m 14  
Februari huisnummer	 15 t/m 21  
Maart huisnummer 22 t/m 28  
April huisnummer	 29 t/m 35  
Mei	 	 	 	 huisnummer	 36 t/m 42  
Juni huisnummer	 43 t/m 49  
Juli huisnummer	 50 t/m 56  
Augustus huisnummer	 57 t/m 62  

	 September huisnummer	 63 t/m 68 
Oktober huisnummer 69 t/m 74 
November huisnummer	 75 t/m 80  
December huisnummer	   1 t/m   7 	

'VOOR MEKAAR, 
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DAAR ZIJN WE WEER 

Na een paar jaar radiostilte, heb ik de boel maar weer eens opgepakt. Geen               
commissie, tóch geluid! Ik ben van de nieuwsbrieven en net als Marlies van de 
verbinding. Daarnaast willen we heel graag zien dat Wuyvenhaerd letterlijk en 
figuurlijk in actie komt. Een unieke woonplek, dat is meer dan alleen maar een woning 
op een mooie locatie. We hebben allemaal met onze buurt te maken, of je nou wil of 
niet, we zijn er deel van. En die buurt bepaalt ons woonplezier. Vaak merken we dat 
pas als er zich iets vervelends voordoet, maar wat zou het mooi zijn als het juist de 
positieve dingen zijn die de aandacht trekken. Zoals bijvoorbeeld bij de jeu de boule- 
oftewel pétanquebaan. Als het weer het toelaat verschijnt er al gauw een oproep om 
mee te komen spelen. (Meer weten? zie elders in deze nieuwsbrief.) Dat er meer 
ideeën leven ook qua groen is velen bekend. En er zijn vast ook mensen die rond de 
feestdagen iets met onze ruimte willen doen, die misschien die kerstboom en de 
glühwein missen…                                                                                                              
Leuke ideeën mogen allemaal in de nieuwsbrief, kom maar op en ga het gewoon doen!

                                                                 
   Marlies Selier en Ineke Uphoff



   

maar zorg zelf dat het goed afgevoerd wordt: ‘voor mekaar,…graag gedaan!’ Bij de milieustraat kan allerlei 
afval gratis worden ingeleverd. Kijk daarvoor op www.afvalstoffendienst.nl . Om de ruimtes netjes te houden, 
hebben we een paar jaar geleden een schema gemaakt, met het idee dat elke maand een andere groep 
bewoners daarvoor zorgt. Er is niet altijd iemand die het coördineert, dus is het fijn als we elkaar eraan 
herinneren en/of het samen doen! Één ding is zeker: het geeft een goed gevoel! Er komt een speciale 
nieuwsbrief voor nieuwe bewoners, zodat die -wanneer ze door Hans Sleven verwelkomd worden- meteen op 
de hoogte zijn van Wuyvenhaerdzaken.

LEKKER LEZEN IN DE 
HAERD

In het blok van huisnummers 67 
t/m 75 is onze eigen 
Wuyvenhaerdbieb. Misschien 
even zoeken, maar het kastje 
staat in de hoek aan de 
rechterkant bij de ingang van de 
bergingen. De planken zijn 
gevuld met allerlei boeken van 
bewoners, die ze allang uit 
hebben en er ligt zelfs een map 
met wandel- en fietsroutes. 
Marian van Rooij houdt de boel 
maandelijks bij. Als er teveel 
boeken zijn gaan die naar de 
tweedehandswinkel of naar de 
papiercontainer.
Deze bieb is voor iedereen die 
hier woont en je mag boeken 
brengen, lezen of ruilen.

HET IS HERFST DUS WE 
DENKEN AAN DE LENTE! 

We hebben al bloembollen, 
maar er kunnen er nog veel 

meer bij. Wie doet er mee om ze 
over Wuyvenhaerd uit te 

strooien? Het zal binnenkort 
gebeuren want ze moeten 
onderhand de grond in!

Meld je aan via 
wuyvenhaerdbloeit@gmail.nl  
(waar Marlies en Carine 

achter zitten) of breng de 
bollen die je wil 

doneren naar Wh 13.

IDEEËN? 

Zou je het leuk vinden 
om af en toe iets te 
doen, samen met 
andere Wuyvenhaerd-
bewoners? Doe een 
oproep via de 
nieuwsbrief en er 
ontstaat al snel iets 
plezierigs. Zet eens een 
(       )boom op met 
glühwein en chocomel, 
of organiseer een 
gezellige middag met 
een imker of zo…

Layout:  
Ineke Uphoff

Idee: 
Marlies Selier nr. 13
Ineke Uphoff  nr.   1

Kopij naar
inekeroeters@icloud.com

PETANQUE oftewel JEU DE BOULES 
De afgelopen jaren wordt er regelmatig een balletje 
gegooid. Als het weer het toelaat, komt er bij een 
aantal mensen een appje binnen of je buiten komt spelen.
Een leuk spelletje, waar je gauw een uurtje mee 
zoet bent. Niet voor het ‘echie’ maar puur voor de lol. Alhoewel…. 
Iedereen kan meedoen! Kom eens kijken en we voegen je toe aan de 
appgroep, als je wil.

Voor wie het nog 
niet weet: 
er is een 

buurtappgroep. 
Handig voor 

allerlei zaken en 
gelegenheden. Als 
je je aanmeldt bij 
Hans Sleven, zet 
hij je ook in de 

lijst.


